
Het negende gebod 

 

Teksten: 

Deuteronomium 19 : 15-21 

Spreuken (zie bij vraag 2 de vetgedrukte verzen) 

1 Petrus 4 : 11 

1 Petrus 2 : 12 

1 Petrus 3 : 9 

1 Petrus 3 : 16 

 

Vragen: 

1. Roddelen lijkt op vloeken. In beide gevallen misbruik je een naam: de naam van je naaste of de naam van God. 

Dat laatste zou je misschien als christen geneigd zijn erger te vinden dan het eerste. Maar is het ene inderdaad 

erger dan het andere? 

2. Je zou het bijbelboek Spreuken eens door moeten lezen en stilstaan bij de teksten die te maken hebben met 

het negende gebod. Deze heb ik gevonden: 4 : 24 – 25; 6 : 16 – 19; 8 : 6 – 9; 10 : 19 en 32; 11 : 9; 12 : 6, 13 en 

17 – 19; 13 : 2 – 3; 14 : 5, 23 en 25; 15 : 23; 16 : 13 en 26; 17 : 20 en 27; 18 : 6, 8 en 21; 19 : 5, 9 en 28; 20 : 19; 

21 : 23; 22 : 12; 24 : 11 – 12, 23 – 25 en 26; 25 : 11 en 18; 26 : 18 – 19, 20, 22 en 24 – 26; 28 : 6; 29 : 9 en 20; 

30 : 10 en 14; 31 : 8 – 9 en 26. 

3. Hoe doe je dat: goede, opbouwende woorden (Efeziërs 4 : 29) of woorden van God (1 Petrus 4 : 11) spreken? 


