
Het eerste gebod 

 

Teksten: 

Exodus 20 : 3 

Deuteronomium 6 : 4 

Jesaja 63 : 5 

Jesaja 59 : 1 – 2 

Psalm 14 

Romeinen 3 : 9 – 11 

Joh. 15 : 4 en 7 

 

Vragen: 

1. Als je de geschiedenis van oude en nieuwe testament kunt zien als één lange geschiedenis van een God die het 

niet opgeeft mensen te zoeken, wat zegt dat je voor je eigen leven? 

2. Wat zijn afgoden in onze tijd (in je eigen leven)? Denk aan hoe de Catechismus afgoderij omschrijft: ‘in plaats 

van of naast de enige ware God, die zich in zijn Woord heeft geopenbaard, iets ander bedenken of hebben 

waarop je je vertrouwen stelt’. 

3. Jezus zegt van zichzelf dat Hij de enige weg, de waarheid en het leven is en dat je alleen door Hem bij God 

komt  (Joh. 14 : 6). Dus niet alle religies leiden naar God. Dat landt bij veel mensen vandaag de dag niet meer. 

Hoe ga je om met reacties van mensen die dat een te hoge pretentie vinden? 

4. Wat vind je van deze opmerking: als je weet wat echt geld is, kun je vals geld onderscheiden; als je weet wie 

de ware God is, kun je de afgoden ontmaskeren. 

 

 

 

 


