Het zesde gebod

Teksten:

Matth. 5:21-22
1Kon. 21
Gal.5:22
Joh.13:1-17

Uit de Catechismus zondag 40

Vragen:

1.

In Gen. 4 lezen we het lied van Lamech, dat misschien nooit op muziek is gezet maar wel het oude liedje van
onze wereld is. Ken je dat lied? Wat zing je zelf?

Gaat Jezus niet wat ver (Matthels 5 : 21 — 22) door te zeggen dat je doodslag pleegt als je iemand uitscheldt?
Waarom wel/niet?

In Galaten 5 : 22 staat de ‘vrucht van de Geest’. Heeft het wat te zeggen dat Paulus het over één vrucht heeft?
Zijn de verschillende woorden die genoemd worden karaktereigenschappen of meer dan dat? Hoe leer je die?
Jezus laat ons zien (Johannes 13) dat wij gediend moeten worden. Dienen kun je alleen als je eerst zelf gediend
bent. Hoe doe jij dat: dienen?



